
OPENLUCHTDIENST

PROGRAMMA

Leerdam Praise

Jij bent
THEMA

in beeld!

SPREKER  

GOR KHATCHIKYAN

MUZIEK 

CONNECT



Welkom bij de 
Openluchtdienst!
‘Ja kind, ik zie jou!’… Een opmerking die een vader of moeder kan geven aan 
zijn of haar kind, nadat het kind de aandacht van zijn of haar ouder heeft 
gevraagd. 
Hoe fijn is het om als kind vol trots iets wat je net geleerd hebt, te delen met je 
vader of moeder die vervolgens liefdevol interesse in jou toont door te kijken 
en je te bevestigen in je kunnen.

Wat is het waardevol om elkaar als vrienden na een heel lange tijd weer te 
ontmoeten, elkaar te spreken en de tijd te hebben voor het horen van elkaars 
verhalen. Om te delen hoe je allebei in het leven staat, wat je bezighoudt en 
daarin jezelf kwetsbaar op te kunnen stellen.

Hoe fijn is het voor iemand die moeilijk ter been is en daardoor weinig meer 
buiten kan komen, om opgehaald te worden voor een wandeling in de rolstoel 
of een autoritje en vervolgens een lunch in een restaurant.

Kun je je één van deze situaties voorstellen? Of misschien wel een soortgelijke 
situatie? Het gaat in deze voorbeelden wat ons betreft over erkennen en het 
oprecht zien van elkaar; jij bent in beeld.

Dit jaar is het thema van de Openluchtdienst: ‘Jij bent in beeld!’. Wat een 
verschillende beelden kan dit thema oproepen, zowel positief als negatief.
In de voorbereiding van deze dienst spraken we als organisatie over dit thema 
en kwamen we uit op onder andere de volgende vragen: Nemen we voldoende 
tijd en ruimte om de ander in beeld te hebben? Kunnen we de beelden die via 
onze telefoon tot ons komen voldoende loslaten om mensen in ‘het echt’ te 



ontmoeten en te spreken? Hebben we oog voor de mensen die moeite hebben 
met het leven om welke reden dan ook?

Wat is het fijn om God, onze Vader te kennen en te weten dat je bij Hem op elk 
moment van de dag, in welke situatie dan ook in beeld bent. Jij bent bij Hem in 
beeld! Hij ziet je, Hij kent je, Hij waakt over je. Kortom: Hij is er altijd voor jou!

Vandaag staat tijdens de dienst Psalm 139 centraal. Een Psalm die zo 
bemoedigend is, die beschrijft dat jij een mooi mens bent, die zo duidelijk 
omschrijft dat Hij je omringt. God die verbinding, relatie met je zoekt. Hij die 
vertrouwd met jou wil zijn.

Van harte welkom bij de 16de editie van de Openluchtdienst, georganiseerd 
door Leerdam Praise! We hopen dat deze dienst, wat jouw situatie of gevoel ook 
is, een aanmoediging en inspiratie mag zijn, wetende dat God van jou houdt! 
We hopen dat het een bemoediging mag zijn, dat je weet dat je bij God in beeld 
bent.

Samen met spreker Gor Khatchikyan en praise- en worshipband Connect die de 
dienst (bege)leiden wensen we jou een goede en gezegende dienst toe!

Namens de organisatie Leerdam Praise,
Karin Aleman, André Hoencamp, Renate Hooijer, Sieds Medemblik, Jeannette 
Olsman, Perrin Rietveld, Ineke Steijsiger en Robert Versteeg

Leerdam Praise
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SAMENZANG VOOR DE DIENST

SAMENZANG

Jezus alleen/Hij is de rots – Sela

Jezus alleen, ik bouw op Hem,
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn 
kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 

En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor 
mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 

Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 

Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

Hij is de rots waarop ik sta;
de vaste grond van mijn bestaan,
de vaste grond van mijn bestaan.

Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn 
naam; 
in die verwachting houd ik stand. 

In Hem alleen, in Hem alleen!

SAMENZANG

Als ik naar de bergen kijk – Sela

Als ik naar de bergen kijk,
het pad dat ik moet gaan,
dan voel ik mij een kwetsbaar mens.
Waar komt mijn hulp vandaan?

Als ik naar de bergen kijk,
de diepte van het dal,
dan voel ik mij een kwetsbaar mens.
Wie vangt mij als ik val?
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Onze Heer die alles maakte,
de schaduw op ons pad,
blijft met ons verbonden.
Hij waakt bij elke stap.
Onze Heer die alles maakte,
beschermer voor altijd.
Waar wij gaan en komen,
Hij blijft in eeuwigheid.

Wie wijst mij de weg omhoog
als mij het zicht ontbreekt?
Wie ziet mij als ik zoekend ben
naar wat mij richting geeft?

Wie gaat met mij door het dal,
het donkerst van de nacht?
Wie hoort mij als ik roep om hulp?
Wie geeft mij nieuwe kracht?

Onze Heer die alles maakte,  
de schaduw op ons pad,   
blijft met ons verbonden.
Hij waakt bij elke stap.
Onze Heer die alles maakte,
beschermer voor altijd.
Waar wij gaan en komen,
Hij blijft in eeuwigheid.

Onze Heer die alles maakte,
de schaduw op ons pad,
blijft met ons verbonden.
Hij waakt bij elke stap.
Onze Heer die alles maakte,
beschermer voor altijd.
Waar wij gaan en komen,
Hij blijft in eeuwigheid.

SAMENZANG

Breng ons samen – Sela

U roept ons samen als kerk van de 
Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dank-
baar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons 

geeft:
veelkleurig, verschillend en dienst-
baar.
Eenheid en waarheid ontmoeten 
elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft.
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U roept ons samen voor Woord en 
gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en 
recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het 
geheim,
om samen uw kerk en van Christus te 
zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw 
eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw 
eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft.

DIENST
 ► Welkom door organisatie

(we gaan staan, indien mogelijk)

SAMENZANG  

Groot is uw trouw – Opwekking 123/Kees Kraayenoord

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God 
en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer 
dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij 
ook nu.

Gij geeft ons vrede, vergeving van 
zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die 
leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor 
de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
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Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw 
trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij 
betoond. 

Zomer en wintertijd, najaar en voor-
jaar,
zon maan en sterren in hemelse baan
tonen zo duid'lijk uw Godd'lijke wijs-
heid,
uw grote trouw die zal blijven bestaan.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw 
trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij 
betoond.

Groot is uw trouw ied're morgen 
opnieuw.
Groot is uw trouw, U blijft altijd de-
zelfde.
Groot is uw trouw die zal blijven 
bestaan.
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw 
trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij 
betoond.

SAMENZANG 

Ik dank U voor het leven – The Psalm Project

Ik dank U voor het leven Heer, de 
adem van uw Geest,
Ik dank U Jezus, voor uw bloed, dat 
reinigt en geneest.
Ik dank U dat ik leven mag, niet ik, 
maar U in mij,
Ik dank U voor uw liefde Heer, uw 
liefde maakt mij vrij.

Ik dank U, Schepper, voor het licht, 
voor zon en ster en maan,
Ik dank U, Vader, voor uw licht dat 
schijnt in mijn bestaan.

Ik dank U dat ik leven mag, niet ik, 
maar U in mij,
Ik dank U voor uw liefde Heer, uw 
liefde maakt mij vrij.

Ik dank U, Vader, Zoon en Geest, voor 
leven na de dood,
Ik dank U voor het levend Woord, uw 
trouw oneindig groot.
Ik dank U dat ik leven mag, niet ik, 
maar U in mij,
Ik dank U voor uw liefde Heer, uw 
liefde maakt mij vrij..
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(we gaan zitten)

SAMENZANG 

Ik heb U nodig – Opwekking 763

Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.

O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.

O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.

Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!

O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.

O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.

 ► Bijbellezing

Psalm 139:1-6 en 23-24 Nieuwe Bijbelvertaling 2021
1 Voor de koorleider. Van David, een psalm.

Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, 
2 U weet het als ik zit of sta, 
U doorziet van verre mijn gedachten. 
3 Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
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4 Geen woord ligt op mijn tong, 
of U, Heer, kent het ten volle.
5 U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.
6 Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
24 zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij op de weg die eeuwig is.

 ► Bijbeluitleg - thema: Jij bent in beeld!

SAMENZANG

Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalm 139) – The Psalm 
Project

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent U mij U weet waar ik ga,
U volgt mij waar ik zit of sta.
 
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open, ligt alles open,
ligt alles open voor uw ogen.
 
U bent mij overal nabij,

uw ogen waken over mij,
van toen ik vormloos ben ontstaan,
U wist hoe het zou verder gaan.
 
O God hou mij geheel omgeven
en leid mij op de weg van ’t leven.
O God hou mij geheel omgeven
en leid mij op, en leid mij op.
En leid mij op de weg van ’t leven.

En leid mij op, en leid mij op.
Ja leid mij op de weg van ’t leven.

 ► Gebed
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 ► Collecte

De collecte die wordt opgehaald is bedoeld 
voor de onkosten die worden gemaakt om het 
organiseren van de Openluchtdienst mogelijk 
te maken. Hartelijk bedankt voor je bijdrage!

Digitaal geven kan via de Givt app door de QR 
code te scannen. Leerdam Praise maakt gebruik 
van Givt via NGK De Hoeksteen te Leerdam. Je 
bijdrage gaat volledig naar Leerdam Praise.

Het is ook mogelijk je gift over te maken naar IBAN NL42 RABO 0373 7420 45

SAMENZANG TIJDENS DE COLLECTE

Iedereen is anders – Marcel Zimmer

Iedereen is anders, niemand is als jij.
Iedereen is anders, jij bent jou en ik 
ben mij.
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal 
zo.
Iedereen is anders, okido! 

Iedereen is anders, niemand is als jij.
Iedereen is anders, jij bent jou en ik 
ben mij.
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal 
zo.
Iedereen is anders, okido!

Je bent misschien wat eigenzinnig:
alleen jouw manier is goed.
Maar je moet goed begrijpen
dat iemand anders het anders doet!

Want…

Iedereen is anders, niemand is als jij.
Iedereen is anders, jij bent jou en ik 
ben mij.
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal 
zo.
Iedereen is anders, okido! 

God heeft ieder mens geschapen,
bijzonder en heel speciaal.
Met een uniek karakter
en zo verschillen we allemaal!

Iedereen is anders, niemand is als jij.
Iedereen is anders, jij bent jou en ik 
ben mij.
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal 
zo.
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Iedereen is anders, okido! 

Dus…

Iedereen is anders, niemand is als jij.

Iedereen is anders, jij bent jou en ik 
ben mij.
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal 
zo.
Iedereen is anders, okido! 

SAMENZANG TIJDENS DE COLLECTE

Lopen op het water – Opwekking 789

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt 
stand.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Geest van God, leer mij te gaan over 
de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kun-
nen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Geest van God, leer mij te gaan over 
de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kun-
nen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Geest van God, leer mij te gaan over 
de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kun-
nen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Geest van God, leer mij te gaan over 
de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
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Leid me verder dan mijn voeten kun-
nen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

 ► Sluiting door organisatie

(we gaan staan, indien mogelijk)

 ► Zegen

SAMENZANG

Lof, Aanbidding - Sela

U schiep zon en maan en 
sterrenpracht. 
Vader, U bent het geheim van het 
leven, 
alles toont Uw macht. 

U bent alles wat mijn hart verlangt. 
U bezielt mij Heer. 
U houdt heel mijn leven 
veilig in Uw sterke hand. 

U schiep zon en maan en 
sterrenpracht. 
Vader, U bent het geheim van het 
leven, 
alles toont Uw macht. 

U bent alles wat mijn hart verlangt. 
U bezielt mij Heer. 
U houdt heel mijn leven 
veilig in Uw sterke hand. 

Lof, aanbidding, alle dank in mij 
stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, 
ik prijs Uw naam. 

Lof, aanbidding, alle dank in mij 
stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, 
ik prijs Uw naam. 

U geeft regen, zon en overvloed. 
Vader, U bent het geheim 
van het leven, 
dat U bloeien doet. 

U doorgrondt mij en U houdt van mij, 
wat een wonder, 
Heer, U bent 
heilig, hoogverheven 
maar ook heel dichtbij. 



OPENLUCHTDIENST 2024

Lof, aanbidding, alle dank in mij 
stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, 
ik prijs Uw naam. 
Lof, aanbidding, alle dank in mij 
stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, 
ik prijs Uw naam. 

Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is Zijn naam. 
Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is Zijn naam.

Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is Zijn naam. 
Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is Zijn naam.

Lof, aanbidding, alle dank in mij 
stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, 
ik prijs Uw naam. 

Lof, aanbidding, alle dank in mij 
stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, 
ik prijs Uw naam.
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Fijn dat je aanwezig was in 
deze Openluchtdienst!

Vragen of opmerkingen?
Mocht je belangstelling hebben om gewoon eens verder te praten, heb je 
vragen of wil je reageren op de Openluchtdienst? We vinden het leuk om van 
je te horen! Spreek gerust iemand aan van de organisatie (wij zijn herkenbaar 
aanwezig in de blauwe shirts of met een badge) of neem contact op via  
info@leerdampraise.nl

Volg Leerdam Praise!

Wil je nog even nagenieten van deze dienst? Foto's en video's plaatsen we op 
onze socialmedia kanalen. En breng gerust eens een bezoekje aan  
www.leerdampraise.nl! Op de website staan de laatste nieuwsberichten, foto’s 
van evenementen (ook van de afgelopen jaren) en verdere informatie over de 
organisatie en geplande activiteiten. 

Wil je nagenieten of meer indruk krijgen van onze activiteiten? Bekijk eens 
korte impressies van Openluchtdiensten en Praiseavonden via 
www.youtube.nl (zoek op 'Leerdam Praise').

facebook.com/LeerdamPraise instagram.com/leerdampraise

Blijf nog even!
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te 
spreken en iets te drinken. Fris met wat lekkers erbij staat 
klaar!



OPENLUCHTDIENST 2024

Tot volgend jaar!

17e Openluchtdienst  
Zondag 25 mei 2025, 14:30u 
Dr. Reilinghplein, Leerdam

Agenda tips
We geven op deze plek graag ook aandacht aan de activiteiten die eind juni in 

de tent aan 't Hoogeind georganiseerd worden:

Vrouwendag Vijfheerenlanden 
Vrijdag 28 juni 9:30 - 15:00u

Concert Delise 
Vrijdagavond 28 juni inloop 19:30u, 
start 20:00u 

Zomermarkt
Zaterdag 29 juni 10:00 - 13:00u

Sing-in met praiseband All in One 
Zaterdagavond 29 juni inloop 19:30u, 
start 20:00u

Tentdienst met praise- en worship-
band Connect
Zondag 30 juni 14:30u

Alpha Cursus
Wil je meer weten over het geloof? De Alpha Cursus in een gezellige, 

ontspannen manier om meer te ontdekken over het geloof.  
Er worden Alpha Cursussen in Leerdam en Schoonrewoerd georganiseerd voor 

zowel jongeren (Youth Alpha) als volwassenen.  
Meer informatie vind je door op Google te zoeken naar 'alpha cursus leerdam' 

of vraag een van de vrijwilligers van Leerdam Praise.

Zet 'm alvast 
in je agenda!
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KINDERPAGINA:
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zoek de 10 verschillen



KINDERPAGINA:



Kerken en sponsoren
Leerdam Praise bedankt de volgende sponsoren voor hun bijdrage om de  
Openluchtdienst mede mogelijk te maken:

Bogerd’s IJzerhandel       Leerdam 
Bakker de Jager     Leerdam
LMB De With       Leerdam 
Master Makelaars    Leerdam
Van der Neut Grond- Weg- en Waterbouw Leerdam
Peter Balsters Slaapcomfort     Leerdam 
Puper Hoveniers       Leerdam 
Schaap Schildersbedrijf     Leerbroek
Versluis Optiek      Leerdam

Met medewerking van:
Gemeente Vijfheerenlanden    
Rode Kruis afdeling Vijfheerenlanden   

Leerdam Praise wordt ondersteunt door de kerken: 
Protestantse Gemeente Leerdam (PKN - Grote Kerk en Pauluskerk)
Nederlandse Gereformeerde Kerk (De Hoeksteen)
Nederlandse Gereformeerde Kerk (Hoogstraat)



Om de jaarlijkse Openluchtdienst te kunnen blijven organiseren zijn wij af-
hankelijk van financiële bijdragen uit de deelnemende kerken, sponsoring en 
giften. Jij kunt hierin een belangrijke rol spelen. Wij zouden het erg fijn vinden 
als je, als persoon of organisatie, ons werk financieel wilt steunen. ‘Vrienden 
van’ ontvangen o.a. (minimaal) twee keer per jaar een nieuwsbrief.

JA,

JA,

ik word “Vriend van” Leerdam Praise.

Word Vriend van Leerdam Praise!

ik word sponsor van Leerdam Praise.

Ik steun Leerdam Praise met een jaarlijkse bijdrage van 
€ 10,- Stuur mij de informatie om deze bijdrage over te 
maken.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te 
bespreken.

Digitaal aanmelden? 
Scan de QR code of ga naar 
leerdampraise.nl/vrienden-van  
en vul je gegevens in op de site!

Uw gegevens:

Naam: 

Postcode + plaats: 

Email: 

Telefoonnummer:

Leg de bon in de collecte emmer of lever deze in bij 
iemand van de organisatie.


